
Tijdens de Week van de Opvoeding van 16 tot 23 mei maken we opvoeden en ouderschap zichtbaar en 
bespreekbaar. In 2026 is het thema ‘plezier in opvoeden’ en staan we stil bij kleine gelukjes.  
Door overal in Vlaanderen vlaggenlijnen uit te hangen, zetten we dit initiatief extra in de kijker.  
Doe jij mee? www.vvsg.be/weekvandeopvoeding

Workshop ouders-kinderen       

Langste vlaggenlijn

Tijdens deze doorlopende activiteit kan iedere bezoeker, groot en klein,  
een vlagje maken voor het langste vlaggenlint. Elk vlagje wordt meteen  
aan het lint genaaid. 

Praktisch
•	 Deelnemers: volwassenen en kinderen vanaf 2j
•	 Tijd: doorlopend, mensen kunnen aansluiten en zo lang blijven als ze willen
•	 Plaats: tafels en stoelen

Materiaal
•	 Vlagjes van witte stof of balenkatoen, geknipt met kartelschaar in driehoeken 
•	 Bol katoentouw of lang lint
•	 Beschermplastic voor tafels
•	 Naaimachine en garen, schaar
•	 Tekenmateriaal: dikke kleurpotloden die veel kleur afgeven, wasco’s,  

alcoholstiften of textielstiften (in geval van het laatste ook zorgen voor schorten 
zodat dit niet op de kleren komt)

Organisatie
•	 De tafels zijn bedekt met beschermplastic wasco of stiften
•	 Stoelen rond de tafels
•	 Tekenmaterialen liggen beschikbaar in midden van de tafel
•	 Blanco vlagjes op de tafels, liefst in een doos of klaargelegd op elke plek eentje
•	 Tafel apart met naaimachine op zodat daar het vlagje meteen aangenaaid kan worden

Verloop
•	 Deelnemers kunnen aanschuiven aan de tafel. Nemen een blanco vlagje en kleuren dit naar eigen creativiteit. 
•	 Eens een vlagje af, naai je het met een klein zoompje aan het lint of touw op een 10 cm afstand van het vorige
•	 Sluit af door het vlaggenlint op een toegankelijke en opvallende plek te hangen

De sjablonen voor de vlaggetjes zijn 
te downloaden via

of scan de QR-code
www.vvsg.be/weekvandeopvoeding

Tips
•	 Bij kleine kinderen werken wasco’s het beste
•	 Zorg dat ze tekenen op het vlagje in de richting dat ze zullen hangen
•	 Nodig mensen uit om mee te doen, zeker volwassenen, je hoeft 

geen kunstenaar te zijn om iets leuk op een vlagje te zetten  
(vb. strepen, bollen…)

•	 Als je de vlagjes meteen na het tekenen aan het vlaggenlint naait, 
zien kinderen dat hun werk ook echt een deel van het grotere geheel 
wordt.

https://www.vvsg.be/samenleven-gezin-welzijn/kinderopvang-en-gezinsbeleid/week-van-de-opvoeding

